HELP FOR UKRAINE

+ LEGE CONSERVENBLIKKEN

(ook grote blikken van babymelk, koffie zijn zeer welkom)

< KAARSVET ( kaarsresten, kaarsen)

van ons restmateriaal maken we:

WARMTE EN LICHT VOOR OEKRAINE

Het is koud en nat en er is amper stroom in Oekraine, zeker aan het front.

met de Warmtekaarsen kan men eten opwarmen, thee maken

en sokken drogen. Ze geven uren warmte en licht. Ook in Nederland
maken Oekraiense vrouwen deze warmtekaarsen. Zij sturen de kaarsen
naar Oekraine, om hun mannen, families en vrienden op een
betekenisvolle manier te steunen. De warmtekaarsen zijn daarmee ook
boodschappers van betrokkenheid en hoop.

HELPT U OOK?

Inleverpunt:




